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DRAFT - nog in bewerking - 

In de omgeving van Lovina (het noorden van Bali) kan men diverse trips maken, ik noem deze trip de 

Lovina tour, er zijn dagtrips te maken (kosten 600.000 ruphia) maar ook een trip voor een ochtend 

(300.000 rupiah)en men kan alle mogelijkheden combineren mits ze niet logisch zijn vanwege de 

afstand. 

Lovina tour: 

De heilige warmwater bronnen “Air panas of Banjar”  

In Banjar, 20 minuten rijden, ligt midden in de jungle, een 

bloemenrijke tuin met daarin de heetwaterbaden van Banjar. 

Het vulkanische bronwater is 37C. Doordat het zwavelhoudend 

is, werkt het helend bij reumatische aandoeningen en 

huidklachten. Ook als je gezond bent van lijf en leden is het hier 

goed toeven. Het helende water stort zich uit de monden van 

acht stenen naga (mythische wezens) in het eerste bad. Van 

daaruit stroomt het naar een tweede bad om van drie meter 

hoog als een massage straal neer te komen in het derde bad. Er wordt een kleine entree gevraagd. 

Er zijn omkleedhokjes en douches aanwezig. Het water is lekker warm. De entree bedraagt Rp.10.000 

voor volwassenen en Rp.5.000 voor kinderen. Er zijn kluisjes aanwezig. Let erop dat je geen nieuwe 

badkleding draagt, het water van de hotsprings bevat deeltjes waardoor kleding een beetje oranje 

kleurt.  

Banjar Buddha tempel 

Niet ver van de hotspring ligt de 

grootste Buddistische tempel in Bali, 

aangezien Bali Hindoe is. In Bali 

noemen ze het de “Brahma Vihara-

Arama”, het is gebouwd in 1969 en het 

is gelegen in de heuvels van het dorp 

Banjar Tegeha, ongeveer 30 minuten 

vanuit Kalibukbuk, vanuit de tempel is 

er een prachtig uitzicht over kuststrook 

van Lovina. De tempel is gebouwd 

volgens Balinese architectuur maar 

heeft door de vele beelden en details 

toch echt het gezicht van een Buddha tempel, ook vanwege de vele Buddha beelden, achterin het 

complex staat de kleine versie van de Boroboudour, waarvan de echte in Yogjakarta staat (Java), en 

wordt gebruikt als meditatie ruimte.  
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De entree is gratis maar een donatie wordt gewaardeerd, de sarong die om moet is gratis te 

verkrijgen, je mag namelijk niet in korte broek met ontblote benen de tempel in, (dat geldt voor alle 

Balinese tempels).  

Gedragsregels voor het bezoek aan een tempel en voor aan Bali in het algemeen 

Mocht je een tempel willen bezoeken bedenk dat dit te vergelijken is met een kerk waar men 

verwacht dat men zich netjes gedraagt. Zowel mannen als vrouwen kunnen alleen met een sarong 

om een tempel binnen gaan, het is niet toegestaan voor vrouwen een tempel binnen te gaan als ze 

ongesteld zijn. Respecteer de Balinees en de cultuur dan wordt dit ook met jou gedaan. Het mag dan 

in het zuiden gedoogd worden het noorden is nog niet zo aangetast door het toerisme dat men het 

ok vindt om op straat rond te lopen in een ontbloot bovenlijf, het wordt niet gewaardeerd, ook 

topless in de zon liggen wordt ook niet gewaardeerd, hoewel de Balinees hier niets van zal zeggen 

vinden ze het niet gepast. 

Munduk 

Een half uurtje verder ligt Munduk, hier zijn mooie watervallen, het is een wandeling van 500 meter 

naar beneden via een goed begaanbaar pad, hier en daar ietwat stijl, maar goed te doen. Er wordt 

een kleine entree gevraagd van 10.000 rp (75 cent), verder loopt men hier door de jungle want er 

groeit van alles de vogels fluiten en zo nu en dan ziet men een slangetje weg schieten ook de 

bloemen die er staan zijn prachtig. Kortom een heerlijke wandeling en ook zeer de moeite waard. 
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Na de wandeling is het wellicht tijd voor koffie, dit kan in een verderop gelegen restaurant waar ze de 

lokale koffie serveren (ze hebben ook cappucino), gemaakt van de bonen die in de heuvels van 

Munduk groeien. Het uitzicht vanuit dit restaurant is prachtig (als het helder weer is). 
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Buyan en Tambligan meer 

Ook wel Twin Lakes genoemd, gelegen tegen het dorp Pancasari, de weg er omheen geeft een mooi 

beeld over de 2 meren. Dit gebied is een toeristische trekpleister (ook voor lokaal toerisme, menig 

Balinees gaat hier vaak in het weekend kamperen), de weg vanuit Munduk geeft een prachtig uitzicht 

over deze twee meren en de omliggende bergen. 

Men kan er ook uitstekend trekkings doen door de omliggende jungle. Er zijn lokale organisaties die 

dit kunnen verzorgen, meer informatie op de website. Er zijn in dit gebied ook comfortabele hotels 

om te verblijven bijvoorbeeld het Danau Buyan Resort. 

  

Afhankelijk van de tijd kan je er voor kiezen om te lunchen in Bedegul, dit gebied is beroemd 

vanwege de aardbeien en er zijn dan ook diverse restaurants waar ze allerlei gerechten serveren 

waar aardbeien in verwerkt zijn, denk aan aardbeien milkshake en pannekoeken met aardbeien. 

De omgeving is hier prachtig, men kan er voor kiezen om vanaf dit punt terug te gaan naar Lovina, of 

langs de Gitgit watervallen men kan ook kiezen voor een bezoek aan de Pura Ulun Danu Bratan (beter 

bekend als de watertempel) of de fruitmarkt in Bedegul. 

Pura Ulun Danu Bratan  

De Ulun Danu Bratan is een Balinese 

(hindoeïstische) tempel op Bali. De Pura Ulun 

Danu Bratan ligt in het noordwesten van het 

eiland bij het Bratan-meer. 

De tempel is gewijd aan de godin Dewi Danu, de 

godin van het water, meren en rivieren. Dit 

meer speelt een belangrijke rol in de irrigatie 

van de omgeving. 

Het complex werd in 1633 gebouwd. Het is 

verdeeld over verschillende eilandjes. De Meru, met elf daken is gewijd aan Shiva en zijn gemalin 

https://balijungletrekking.com/bali-jungle-trekking-twin-lakes-hiking-tours/tamblingan-trekking/
https://www.hotelscombined.co.id/Hotel/Danau_Buyan_Resort.htm
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Parvati. Ook Boeddha (als reïncarnatie van Vishnoe) heeft een plaats in de hindoeïstische 

godentempel. Het Bratan-meer staat bekend als het "heilige bergmeer", de omgeving is zeer 

vruchtbaar. Het ligt op 1200 meter hoogte en het klimaat is daardoor koel. Hou er wel rekening mee 

dat dit een toeristische trekpleister is in dit gebied en er vaak hordes Japanse toeristen gedropt 

worden. 

Gitgit Watervallen 

Na het bezoek aan de watertempel rijden we door naar de 

Gitgit waterval (20-25 minuten rijden). De watervallen 

liggen in Gitgit Village, Sukasada District) 10 km ten westen 

van Singaraja. Er zijn twee watervallen in dit gebied 

eenvoudig Gitgit 1 en Gitgit 2 genoemd. De waterval is met 

zestig meter de hoogste waterval van Bali. Het water 

beslaat vrijwel de hele rotswand. Zeker in het regenseizoen 

is de kans vrij groot dat het de lucht is koel en mistig, en als 

er dan ook nog (mot) regen bijkomt dan kan het grauw en 

frisjes zijn en is de lange wandeling niet prettig. 

De watervallen zijn een populaire bestemming voor 

toeristen en het kan er best druk zijn. Er is uiteraard 

een entree prijs die betaald moet worden en er zijn 

een hoop souvenir verkopers bij Gitgit 1 langs het 

pad wat leidt naar de waterval, er moet wel wat 

geklommen worden maar het pad is goed 

begaanbaar door dat er trappen zijn en het resultaat 

aan het eind van de wandeling mag er zijn. 

Na het bezoek aan Gitgit waterval zit de Lovina tour er op en keren we huiswaarts. 
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Lovina = Dolfijnen 

Het gebied in het noorden wat Lovina heet is beroemd om het spotten van dolfijnen, sommige 

mensen zeggen ook wel 

het opjagen van dolfijnen 

en soms is dat ook zo, 

maar het heeft ook wel 

iets spectaculairs om deze 

dolfijnen rond te zien 

zwemmen in de open zee 

en dat is zo veel beter dan 

ergens in een zout water 

bad of dat ze afgericht zijn 

om met mensen te 

zwemmen. 

Dat gezegd hebbende, ook 

dit “avontuur” is te 

regelen via Sari House of ga naar het strand achter Aneka Hotel daar liggen diverse bootjes. Wel 

vroeg je bed uit want om half 6 dien je op het strand te zijn. Wat kost het? Rond de 7 euro per 

persoon. 

 

Diverse tochten vanuit Lovina 

Vanuit Lovina kan men diverse tochten maken, sommige zijn tochten voor een ochtend, enkele zijn 

dagtochten, ik noem er hier een paar en beschrijf deze verder in detail later in het document. 

Lovina tour – dag toer       IDR 500.000 

Singaraja – ochtend of middag (3-4 uur)     IDR 150.000 

Sekumpul waterval / Jagaraga tempel (4-6 uur)    IDR 350.000 

Pupuan – Buda klooster, Mayon sawas – ochtend of middag 4-5 uur IDR 300.000 

Guning Kawi – dagtocht       IDR 600.000 

Pulaki tempel/Permuteran schildpadden opvang  4-6 uur   IDR 350.000 

Tigawasa – ochtend of middag 3-4 uur     IDR 250.000 
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Singaraja 

De dichtbijzijnde grote stad is Singaraja. 

Vanaf de tiende eeuw was de haven van Singaraja een populair handelscentrum. Handelaren uit 

heel Azië kwamen hiernaartoe om goederen als wapens en opium in te wisselen voor vers water, 

voedsel, vee en slaven. Singaraja hoorde bij het koninkrijk Buleleng in het noorden van Bali. 

In 1604 werd in het centrum van het koninkrijk een prachtig 

paleis gebouwd en genoemd Singaradja. Deze naam verwijst 

naar de bijnaam van de inwoner van het paleis, de koning 

die gelijk was aan de moed van een leeuw. Deze heette Ki 

Gusti Ngurah Panji Sakti. Onder zijn heerschappij werden 

gebieden in Bali en Oost-Java veroverd en onder zijn 

opvolgers grote delen van Lombok en kreeg daardoor een 

belangrijke machtspositie in de regio. 

Singaraja vormde tijdens de Nederlandse koloniale periode het bestuurlijk centrum van Bali en de 

Kleine Soenda-eilanden tot 1958. Ook was het de traditionele aankomsthaven voor veel bezoekers 

van het eiland. In 1924 begon de KPM een wekelijkse dienst met een stoomschip via deze havenstad 

naar het toenmalige Batavia nu Jakarta, Soerabaja en Makassar, waardoor het toerisme mede op 

gang kwam. De stad bezit veel koloniale architectuur, helaas is het zo dat men in Bali het niet nauw 

neemt met monumentale panden, zo zijn de panden in de oude haven die door de Nederlanders zijn 

gebouwd een paar jaar geleden afgebroken. 

In de stad bevindt zich het voormalige koningspaleis (Puri), waar nog altijd een van de vier vrouwen 

van de laatste radja woont. Deze radja, A.A. Panji Tisna genoemd, was ook een van de belangrijkste 

schrijvers van Bali. 
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De bibliotheek Gedong Kirtya bevindt zich iets ten zuiden van het stadscentrum en vormt de enige 

bibliotheek ter wereld waar zich palmbladhandschriften (oude en heilige teksten in oud-Balinees op 

bladeren van de lontarpalm; Borassus flabellifer) bevinden. In de bibliotheek en het bijbehorende 

museum bevinden zich ook vele Nederlandstalige boeken over het toenmalige Indië en er hangen 

fotos van de Nederlandse koninklijke familie. 

 

In de haven vindt men een pier, waar verschillende restaurantjes zitten, die serveren verse vis voor 

lokale prijzen. 

De Chinese tempel (klenteng) genaamd Ling 
Gwan Kion, gelegen dichtbij de haven van 
Singaraja. De tempel is 1 van de weinige 
Chinese tempels in Bali. De toegang is via een 
brug en heeft prachtige gouden Buddha 
standbeelden. De tempel is gebouwd in 1873 en 
sinds die tijd al meerdere keren gerenoveerd, 
de laatste keer in 2004.  
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De Sekumpul waterval  

Voor diegene die er van houden een stevige wandeling te maken door de lokale jungle in een 

prachtige omgeving. 

Het is ongeveer 1 uur rijden vanuit Kalibukbuk. 
Het is een flinke wandeling waar ook flink 
geklommen moet worden, goede wandel 
schoenen zijn aan te bevelen, zwemspullen zijn 
zeker aan te raden want je kan er prima 
zwemmen. Het is beter om niet in de 
regenperiode te gaan vanwege het hoge water. 

 

 
De zwarte stip is de locatie van de watervallen. 

 

Een mooie combinatie zou kunnen zijn de Sekumpul watervallen en de Jagaraga tempel te bezoeken, 
de tempel ligt namelijk op dezelfde weg die naar de watervallen gaat. 
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De Pura Dalem Jagaraga is gelegen in het dorp 
Jagaraga 11 km ten oosten van Singaraja. De 
tempel is gebouwd in 1181. 

Nu heb ik al heel wat tempels gezien en iedere 
keer dacht ik prachtig maar waar kijk ik naar? 

Bij een bezoek aan de tempel wordt deze vraag 
zeker beantwoord want de man hier rechts op 
de foto leidt je rond en vertelt alles wat er te 
weten is over de tempel, Ketut Suradnya is zijn 
naam, hij is 71 jaar en spreekt perfect Engels en 
is ontzettende leuke man. 

Je krijgt zelfs de hele uitleg over de tempel mee 
op papier, ook de swastika wordt uitgelegd, 
want nee dit is niet een verzinsel van Adolf maar 
een teken wat voorkomt in het hindoe geloof en 
eeuwen terug gaat. 

De Jagaraga tempel wordt ook wel de tempel 
van de doden genoemd, deze tempel heeft een 
historische waarde met name tijdens de oorlog 
met de Nederlanders rond 1848. 

 

Na de oorlog was de tempel behoorlijk beschadigd en hebben de dorpelingen de tempel opnieuw 
opgebouwd. De muren zijn opnieuw opgebouwd en aan de buitenkant vindt men afbeeldingen van 
Nederlanders die in een auto rijden, ook zijn er afbeeldingen van een vliegtuig, fiets en boot, 
waarschijnlijk is dit de manier hoe de bevolking de Nederlanders zagen aan komen 

   

Er zijn ook verschillende afbeeldingen van dieren te vinden, deze afbeleeldingen hebben te maken 
met de reincarnatie, de goede geest wordt een mens en de slechte geest komt terug als een dier.  

De uitleg van Ketut is vele malen beter dan die van mij en deze tempel is een echte aanrader. 
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Er heeft een flinke strijd gewoed met de Nederlanders, de lokale strijdheer Gusti Ketut Jelantik wordt 
aan de overkant van de tempel geëerd met een park in zijn herinnering en wat hij heeft betekend 
voor de lokale bevolking. 
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Pupuan 

Pupuan is gelegen in het westelijke deel van Bali, vanuit Kalibukbuk 1 

uur en 15 minuten rijden, maar ik verzeker je dat je de mooie 

rijstvelden van Bali (Mayong) niet wilt overslaan dus kan er meerdere 

keren gestopt worden om fotos te maken. De omgeving en de rit 

naar Pupuan vanuit Lovina is een mooie, over de landelijk gelegen 

wegen langs de mooiste vergezichten op Bali. In het dorp Pupuan ligt 

een klein Buddhistisch klooster, het Brahma Vihara Arama Buddhist 

Monastery en absoluut de moeite waard om te bezoeken. Er wordt 

een kleine donatie gevraagd en men dient een sarong te dragen 

wanneer de benen zichtbaar zijn, deze kunnen daar ook geleend worden. Het is een klein klooster en 

heeft een mooi aangelegde tuin (vele malen kleiner dan de Buddha tempel in Banjar) maar als men 

doorloopt vindt men links een grote liggende Buddha.  

 

 

De prachtige rit er naar toe geeft prachtige vergezichten over het bergachtige landschap. 
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En als je nou toch in de buurt bent is een bezoek aan de nog in aanbouw zijnde stuwdam (Bendungan 

Titab Ularan) ook een aanrader ook hier een prachtig mooi landschap. Ondanks dat er nog geen 

water is te bekennen geeft het een prachtig uitzicht over het landschap. 
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Gunung Kawi 

Een dagtrip naar Gunung Kawi is ook mogelijk (kosten 600.000 rp) 

men is de hele dag van 8 uur smorgens tot smiddags 5 uur 

onderweg. Men kan onderweg stoppen voor koffie of een Luwak 

koffie plantage bezoeken (er zijn er meerdere op de weg naar 

Gunung Kawi), dit is een organische tuin met prachtige bloemen 

en met allerlei (vruchten) bomen en vormt eigenlijk een soort 

jungle. 

Een mooie rit van 2-2,5 uur vanuit Lovina naar Tampaksiring naar de tempel Gunung Kawi, een 

prachtige tempel gelegen tussen de sawas, ten noord oosten van Ubud. 

   

De mooie weg er naar toe gaat langs de mooie rijstvelden.  

  

Kuning Kawi
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Gunung Kawi (vertaald de dichtersberg) ligt ten noorden van Ubud in 

het dorp Tampaksiring vlak bij Bangli in het midden van Bali bij de 

rivier Pakrisan. De tempel ligt in een vallei, omringd door rijstvelden. 

Het is een complex van tien in de rotsen uitgehouwen candi's die 

dateren uit de 11e eeuw.  

Er zijn verschillende lezingen over wat Guning Kawi precies is, volgens 

vele zijn de 7 meter hoge beelden zijn gebouwd ter ere van Koning 

Anak Wungsu en zijn vele vrouwen. 

Men dacht dat het grafmonumenten waren ter ere van de koninklijke 

familie van de Udayana-dynastie. Om bij de beelden te komen moet je 

eerst langs een steile trap van 371 treden naar beneden lopen (de weg 

terug naar boven is best pittig vanwege de temperatuur, goed om een 

flesje water mee te nemen en duidelijk dat dit niet geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn). 

Het tempelcomplex is dagelijks geopend tussen 8.00 en 16.00, de entree bedraagt 15.000Rp en ook 

hier weer is het verplicht een sarong te dragen die je na het betalen van de entree kunt lenen. 

Onderweg naar de tempel heb je prachtig uitzicht op de vallei en op de rijstvelden.  

  

Langs de trap vind je een flink aantal souvenir winkeltjes.  

Behalve de uit steen gehouwen beelden, is het natuurlijk decor prachtig.  
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DRAFT - nog in bewerking - 

Pulaki tempel – Permuteran schildpadden opvang, een dagtrip met een bezoek aan Pulaki temple, 

ongeveer een uurtje rijden en een bezoek aan het strand van Permuteran, kosten IDR 350.000.  

 

De Pura Agung Pulaki tempel herdenkt de komst van de 

Javaanse Priester Nirartha naar Bali in het begin van de 

16e eeuw, in de jungle achter de tempel leven veel apen 

(makaken). Er wordt verteld, dat toen Danghyang 

Nirartha zich hier vestigde, de makaken hem begeleidde 

in de jungle. Uit respect voor hem vestigden ze zich in de 

tempel als bewaker. 

 

Aan het strand van Permuteran is een bijzonder 

project: een schildpadden-opvang.  U kunt zien hoe de 

eieren worden uitgebroed en de baby-schildpadden 

zien zwemmen in tanks met zeewater. Met een 

donatie van een paar euro kunt u zelf een baby-

schildpad uitzetten (Vóór 10:00 uur ‘s-morgens, 

anders is het te warm). 

 

 

Alleen transport van Lovina naar Permuteran kost IDR 250.000 

Tigawasa 

Tigawasa is een dorpje in de bergen ten zuidwesten van Lovina. Het gebied is bekend vanwege de 

vele handel in bamboo, de weg er naar toe is prachtig mooi door de bossen en bergen, het dorp 

Tigawasa ligt ongeveer 900 meter hoog en het klimaat is heerlijk. Men wordt ontvangen met eigen 

gebrande koffie, pisang goreng met palmsyrup. Het is mogelijk om een wandeling te maken door de 

organische tuin wat eigenlijk meer weg heeft van een jungle, en men kan een workshop krijgen hoe 

de offermandjes gemaakt worden, en uiteraard ook zelf proberen.  
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Bengkala 

Er is in het noorden ook een dorp waar het hele dorp in gebarentaal spreekt ik moet er zelf nog een 

keer naar toe, maar ik heb wel de links met meer informatie: 

https://www.vice.com/be/article/in-het-dovendorp-in-bali-spreekt-iedereen-gebarentaal-672 

http://www.mpi.nl/departments/language-and-cognition/fieldsites/kata-kolok 

Scooter huren 

Meer informatie is te verkrijgen bij Sari House. 

https://www.vice.com/be/article/in-het-dovendorp-in-bali-spreekt-iedereen-gebarentaal-672
http://www.mpi.nl/departments/language-and-cognition/fieldsites/kata-kolok


DRAFT - nog in bewerking - 

Horeca 

Er is behoorlijk veel horeca in Lovina (met name in het centrum). 

Goedkoop en lokaal 

Warung Ayu (Jalan Mawar) is een begrip in de omgeving en zit bijna iedere avond vol. Een 

uitgebreide kaart voor goedkope prijzen, voor 2-3 euro heb je een prima maaltijd, er is een nieuwe 

locatie in het begin van de straat en er is ook nog de oude locatie (aan het eind van de straat) maar 

deze zal, naar wat ik heb begrepen, in 2017 sluiten. 

Bij JBs (Jalan Mawar) kan je heerlijke Rendang eten, hebben een uitgebreide kaart en de prijzen zijn 

ronduit goedkoop (voor 2-3 euro heb je een prima maaltijd). 

Global Village Kafee is begonnen als een lokaal koffie cafe en tegenwoordig is het een prima 

restaurant, ze serveren naast Indonesische gerechten ook internationale gerechten (Mexicaans, 

Italiaans, Engels, Frans) en omdat het een non profit organisatie is zijn de prijzen goedkoop. Er 

worden allerlei souvenirs aangeboden die door lokale bevolking is gemaakt en de opbrengst hiervan 

gaat ook weer terug naar hen, ze serveren ook heerlijke koffie in alle variaties (Cappucino, 

Americano, Latte Machiato etc etc.). Voor reviews check Tripadvisor. De organisatie Global Village 

Foundation zet zich in voor de arme mensen in de berg dorpen die vaak geen sanitaire voorzieningen 

hebben en voor lichamelijk gehandicapten, de stichting zorgt vaak voor rolstoelen. Ik heb vorig jaar in 

Nederland geld ingezameld en ben sinds kort bij een project betrokken: 

https://www.facebook.com/GlobalVillageKafe/posts/730865473747137 

 

Warung Lais, gelegen tussen de rijstvelden aan Jalan Kartika (bij de Lovina Bakery de straat in en na 

ongeveer 300 meter ligt de warung aan de linkerkant) zij serveren een mooi menu voor redelijke 

prijzen, men kan naar keuze kiezen voor grillen of bakken. De verse vis is heerlijk, het is wel aan te 

raden om vantevoren even te informeren of de verse vis in voorraad is. Er zijn diverse mogelijkheden 

voor grotere groepen. De lokatie is prachtig en het is niet een standaard warung, de ligging tussen de 

rijstvelden is prachtig, waarmen savonds kan genieten van een prachtige zonsondergang. Het is 

betrekkelijk nieuw en ruim opgezet. Er is een bar waar men gezellig kan zitten voor het eten en 

genieten van een cocktail, maar ook zijn er tafels aan de rand van de rijstvelden die een prachtig 

uitzicht geven. Zie ook Tripadvisor. 

 

https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1599559-d4299836-Reviews-The_Global_Village_Kafe-Lovina_Beach_Bali.html
https://www.facebook.com/GlobalVillageKafe/posts/730865473747137
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1599559-d8693361-Reviews-Warung_Lais-Lovina_Beach_Bali.html
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LaMadre, gevestigd in Jalan Mawar, een 
prima restaurant die naast de 
Indonesische gerechten ook lekkere 
Italiaanse pasta gerechten serveert. 
Sinds enkele maanden serveren ze ook 
een goed ontbijt en 
lekkere verse koffie 
uit een echte koffie 
machine, dus geen 
zakjes (Americano, 
Espresso, Cappucino, 
Cafe Latte, etc etc. 
Ook heeft het 
restaurant een 
koffieshop waar men 
kan ontbijten.  

Ook hier zijn arrangementen te maken, 
zo heb ik hier onlangs verse grote 
Gambas gegeten en Ayam Betutu, een 
Balinees kip gerecht. Alles is 
bespreekbaar. 

 

 

  

Ayam Betetu 

Gambas 



DRAFT - nog in bewerking - 

Ietsje duurder maar nog steeds lokale prijzen 

Seabreeze, gelegen direct aan 
het strand (naast het dolfijnen 
standbeeld), de zaak is recentelijk 
gerenoveerd en men voert een 
uitgebreide kaart van 
Indonesische specialiteiten tot 
een biefstuk en ook voor een 
lekker drankje een prima plek. 
Goede kwaliteit maar wel wat 
duurder dan gemiddeld, maar het 
uitzicht is verbluffend. Zie ook 
Tripadvisor 

 

Het uitzicht vanaf het terras van Seabreeze 

Ikan Sekar 

Voor verse gebakken vis ga je naar Ikan Sekar, 

(gebakken vis is in het Indonesisch Ikan Bakar), deze vis 

warung, waar ze alleen maar vis hebben, ligt een 

kilometer of 3 buiten het centrum, het ligt direct aan de 

zee (hier is er geen strand), men kan de vis die men wilt 

eten zelf uitkiezen, deze wordt gebakken en met 

serveert er witte rijst, sambal en Bumbu Bali (een soort 

water spinazie). 

In dit gebied zitten er een aantal van dit soort restaurants op een rij. 

Warung Citra 

Recentelijk ben ik in een leuke kleine nieuwe warung geweest, het heet Warung Citra, gelegen in de 

Jalan Laviana tegenover het Banyualit hotel, een piep kleine warung met 5 tafels, het eten is heerlijk 

en de prijs is ook heel fijn. 

Uiteraard zijn er nog veel meer restaurants maar die moet ik nog uitproberen. 

 

https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1600236-d1179890-Reviews-Sea_Breeze_Cafe-Anturan_Lovina_Beach_Bali.html


DRAFT - nog in bewerking - 

Bars 

Er zijn een aantal bars in het “centrum”: 

Poco bar met iedere avond afwisselend een live band, uitgebreide drank kaart, cocktails, en andere 

dranken. Het kan voorkomen dat de band voor het personeel speelt maar er zijn ook tijden dat het er 

druk en gezellig is. 

Cafe Lumbung, een gezellige bar met zitjes, hebben een eetkaart. 

Warung Mu, is een heel klein barretje en er komen hoofdzakelijk expats en rond 18.00 uur kan het 

behoorlijk druk zijn, het is een soort ontmoetings punt voor de “lokale” buitenlanders. Zie 

Tripadvisor. 

Kantin 21, is een grote bar met geregeld live muziek, hebben een kleine eetkaart (pizza), met grote 

sport evenementen (denk aan de WK of EK voetbal) staat er vaak een groot scherm en dan zit het 

behoorlijk vol. Zie ook Tripadvisor. 

Funky Place in Kaliasem, een hippe bar met live muziek, ze schijnen ook kamers te verhuren maar aar 

heb ik zelf geen ervaring mee maar zie Tripadvisor. 

Bali Bintang, restaurant/bar, ook hier met speciale evenementen staat er een groot scherm. 

Een beetje buiten het centrum liggen er nog wat andere bars en restaurants, (vanaf het centrum  

+/- 10 minuten met de auto). 

La Costa (Krisna), een prachtige plek direct aan het strand, een lounge bar modern en groot opgezet, 

het eten is wel wat aan de prijzige kant, maar van goede kwaliteit, (voor de beetje verwende toerist 

zeg maar). Er zijn volop watersport mogelijkheden, jet ski, banana boat, vliegend tapijt en dat alles 

getrokken door een flinke speedboot. (zie ook Tripadvisor). 

Spice beach Club, zelf geen ervaring mee, schijnt nog al duur te zijn? Zie Tripadvisor en oordeel zelf. 

Geheel aan de andere kant (richting Singaraja) ligt een gebied dat de PP heet in de volksmond, daar 

liggen diverse restaurants, 1 daarvan is Beachstreet, (ook van Krisna) modern opgezet met een ruime 

kaart en niet al te duur. Langs de kant van de weg die door de PP heengaat zijn er ook veel kleine 

warungs waar je voor een lokale prijs heerlijke verse vis kan eten. 

Winkels (“shoppen”) 

Het “centrum” heeft genoeg winkels maar dit zijn voornamelijk souvenier winkels, in de 2 straten die 

het centrum vormen zijn ook veel duikscholen, minisupermarktjes, hotels, homestays, massage 

salons en restaurants. Singaraja heeft heel veel winkels maar is ook een Balinese stad en nodigt naar 

mijn mening niet echt uit om te gaan shoppen, maar als men geinterresseerd is in de lokale markt 

kan dat een belevenis zijn, er zijn ook grotere winkels (supermarkt) zoals de Hardys en Carrefour.  

Voor het echte shopping gevoel moet men echt in Ubud, Kuta en Sanur zijn. 

https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g1599559-d6924776-Reviews-Warung_Mu-Lovina_Beach_Bali.html
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g1599559-d6522131-Reviews-Kantin_21_Bar_Lovina-Lovina_Beach_Bali.html
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1600250-d9721703-Reviews-FunkyPlace-Kaliasem_Lovina_Beach_Bali.html
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1599559-d8457896-Reviews-La_Costa_Beach_Lounge-Lovina_Beach_Bali.html
https://www.tripadvisor.nl/Restaurant_Review-g1600250-d3721695-Reviews-Spice_Beach_Club-Kaliasem_Lovina_Beach_Bali.html

